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Plechtigheid van de uitverkiezing

Na de tijd van het katechumenaat, waarin de geloofsleerlinge onderricht is in het
woord Gods, het geloof van de kerk, de daaruit volgende levenswijze en het gebed,
volgt de uitverkiezing om in de paasnacht toegelaten te worden tot de sacramenten
van het doopsel, het vormsel en de eucharistie.

HET VOORSTELLEN VAN DE KANDIDAAT

Eerwaarde Vader Abt,
bij het naderen van het paasfeest
vraag deze geloofsleerlinge Anne,
vertrouwend op Gods genade 
en gesteund door het gebed
en het voorbeeld van de gemeenschap,
om - na de vereiste voorbereiding
en de plechtigheid van het onderzoek voor het doopsel -
toegelaten te worden tot de sacramenten
van het doopsel, het vormsel en de eucharistie.

Vader Abt: Ik verzoek de kandidate
die uitverkoren wordt voor het doopsel
samen met haar peter
naar voren te komen.

Dierbare broeders en zusters,
deze geloofsleerlinge heeft gevraagd
om op het aanstaande paasfeest
door de sacramenten van de kerk te worden opgenomen.
Degenen die haar kennen,
zijn van oordeel dat haar verlangen oprecht is.
Sedert lange tijd immers
heeft zij het woord van Christus aanhoord,
heeft zij getracht overeenkomstig zijn geboden te leven
en heeft zij deelgenomen
aan de broederlijke gemeenschap en het gebed.
Thans stel ik u allen op de hoogte
dat wij besloten hebben
haar tot de sacramenten te roepen.
Ik verzoek de peters nogmaals
ten overstaan van u allen
hun oordeel uit te spreken.
Oordeelt u voor Gods aanschijn
dat deze kandidate waardig is
tot de sacramenten van de christelijke initiatie
te worden toegelaten.
Beide peters: Ja, dat is zij.



DE INSCHRIJVING VAN DE KANDIDAAT

Vader Abt richt zich tot Anne:
Dierbare Anne.
In vertrouwen op dit oordeel roept de kerk u.
Wilt u daarom nu ten overstaan van de kerk
uw overtuiging uitspreken.
Bent u bereid de sacramenten van Christus te ontvangen:
het doopsel, het vormsel en de eucharistie?
Anne: Ja, dat wil ik.
Vader Abt: Wees dan zo goed uw naam op te geven.

De kandidaat en de peters schrijven zich in op de lijst van kandidaten. Ondertussen
zingt het koor:
Veni, electa mea, et ponam in te thronum meum, dicit Dominus.

Kom, mijn uitverkorene, en ik zal mijn troon in u plaatsen.

Vader Abt: Anne, u bent uitverkoren
om in de komende paasnacht
ingewijd te worden in de heilige mysteries.
Anne en peters: Wij danken God.

VOORBEDEN

Vader Abt richt zich tot allen met de woorden:
Dierbare broeders en zusters,
om ons voor te bereiden
op het heilsmysterie van het lijden,
de dood en de verrijzenis van de Heer,
treden wij heden de veertigdagentijd binnen.
Laten wij, die samen met Anne opgaan
tot de sacramenten van het paasfeest,
in woord en daad uiting geven
van onze levensvernieuwing.
Laten wij daarom bidden,
dat wij elkaar helpen
om de genade van het paasfeest waardig te worden.
Lector: Bidden wij voor Anne:
dat zij, haar uitverkiezing indachtig,
altijd dankbaar blijft voor Gods genade.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Dat zij deze gunstige tijd benut,
het kwade afwijst en het goede nastreeft
om zich samen met ons toe te leggen op de heiliging.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lector: Voor allen die haar begeleiden
en voor onze gemeenschap,
dat wij in deze veertigdagentijd
een lichtend voorbeeld zijn
van naastenliefde en van volhardend gebed
Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.



Vader Abt: Almachtige Vader,
naar U gaat onze liefde uit.
Alles wilt Gij vernieuwen in Christus,
en tot Hem trekt Gij alle mensen.
Wees allen met uw leiding nabij
die de kerk heeft uitverkoren:
help hen trouw te blijven aan hun roeping
om het rijk van uw Zoon op te bouwen
en het zegel te mogen ontvangen
van de heilige Geest der belofte.
Door Christus onze Heer.
Allen: Amen.

WEGZENDING VAN DE UITVERKORENE

Vader Abt: Dierbare Anne,
samen met ons bent u de weg opgegaan
van de veertigdaagse voorbereiding op het paasfeest.
Christus zal voor u
de weg, de waarheid en het leven zijn,
vooral bij de aanvullende onderzoeken voor het doopsel,
waarvoor wij weer met u zullen samenkomen.
Gaat nu heen in vrede.
Anne: Amen.

De eucharistieviering wordt voortgezet met het Credo en de voorbeden.


